
‘De dodendraad leeft’ is een landschapskunstwerk in de 
vorm van een krokuslint tussen de Noordzee en het 
Drielandenpunt bij Vaals. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatste de Duitse 
bezetter hier een elektrische grensversperring om 
spionnen, deserteurs en smokkelaars tegen te houden. 
Op die ‘Dodendraad’ stond een spanning van 2000 volt. 
Bij deze versperring zijn zo’n 1000 slachtoffers gevallen.

In 2018 zijn door scholieren en grensbewoners langs 
de Belgisch-Nederlandse grens witte krokussen geplant. 
Ieder voorjaar maken de krokussen het voormalige 
traject van de Dodendraad weer zichtbaar.

Een langeafstand fietsroute langs dit traject kunt u met de 
QR-code rechtsonder downloaden (www.grensroute.eu).
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Op 13 november 1916 werd het lichaam 
van Hendrikus Josephus van der Linden 
bij de Dodendraad gevonden. Hij had 
die avond in een café in Budel-Schoot 
doorgebracht en was op weg naar 
Hamont gegaan. Vanwege de draad werd 
hem dat afgeraden, maar hij ging toch. 
Even verderop, aan de Nederlandse zijde 
van de draad, werd hij niet lang daarna 
dood gevonden.  
De Duitse grenswachten verplaatsten zijn 
lichaam naar de Belgische kant. Door 
bemiddeling van de burgemeester kon het 
lichaam tenslotte toch naar Nederland 
worden overgebracht. Hendrikus was het 
enige bekende slachtoffer uit Budel.

Detail uit de originele stafkaart waarop de Dodendraad als een dikke 
blauwe lijn staat aangegeven. Collectie: Dhr. M. Stevens, Lanklaar.


